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Liệt sĩ Trần Ngọc Lên sinh năm 1919 ở xã Bình Nhâm, huyện 

Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là thành phố Thủ Dầu Một, 

thuộc tỉnh Bình Dương) trong một gia đình theo đạo Cao Đài. 

Cha mẹ mất sớm, lên 7 tuổi đã mồ côi, xin vào nương náu ở 

Thánh tịnh Ngọc Chiếu Đàn gần quê nhà. Ở chùa ăn chay cho 

đến lớn, hàng ngày ông công phu, công quả làm mọi việc của 

chùa rất siêng năng cần mẫn, đã góp nhiều công sức trong việc 

xây dựng Thánh tịnh này.

Cách mạng Tháng tám 1945, rồi Nam Bộ kháng chiến, lúc 

này Trần Ngọc Lên đã là một thanh niên 26 tuổi, người cao 

lớn khỏe mạnh. Anh tham gia bộ đội địa phương, có công lớn 

trong việc thành lập trung đội B thuộc đại đội 1 chi đội Thủ 

Dầu Một. Trước tình hình đơn vị mới thành lập, kinh tế thiếu 

thốn, vũ khí nghèo nàn, Trần Ngọc Lên dốc hết sức mình vận 

động nhân dân ủng hộ đóng góp tiền của để mua vũ khí và cho 

chiến sĩ có cái ăn cái mặc đỡ rách rưới. Đồng thời ra sức tuyên 

truyền địch vận các bót như Bình Nhâm, An Sơn, Bình Phú, Phú 

Hội, Bình Chiểu, Đồng An, Đồng Nhì… giác ngộ lôi kéo lính làm 
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nội ứng, mang súng về với cách mạng.

Nhờ vậy mà đã nhanh chóng tiêu diệt một số đồn bót của 

giặc Pháp trong vùng như: Trận đánh bót Cầu Mới Bình Nhâm 

tháng 7 năm 1947 đánh chớp nhoáng, thu vũ khí rồi rút lui để 

bảo toàn lực lượng (vì đồn nằm sâu trong lòng địch).

Trận đánh vào bót Giếng Nước Lái Thiêu nhờ địch vận có 

hai nội ứng nên chỉ có bốn chiến sĩ, khi đánh vào đồn khống 

chế được địch, thu gom vũ khí đạn dược nhanh chóng rút lui 

về căn cứ an toàn.

Đồng đội của anh kể lại: “Đặc biệt, anh Lên ăn chay trường, 

trước khi xuất trận bao giờ anh cũng nghiêm trang thắp ba 

nén nhang lên bàn Thiên khấn vái gì đó mà không ai nghe được 

(…). Khi lâm trận anh rất hăng hái và chiến đấu quyết liệt với 

kẻ thù, chưa bao giờ thấy anh lùi bước.”

“Anh Sáu Lên là một chiến sĩ gương mẫu và rất yêu thương 

đồng đội. Là một vị chỉ huy thông minh, xuất sắc, sáng suốt mưu 

trí, biết né tránh những trận càn lớn để bảo toàn lực lượng, 

đúng là tư tưởng của một tướng du kích thời kỳ lực lượng của 

ta còn sơ khai. Nhưng khi cần chiến đấu thì anh dũng mãnh như 

thiên thần, là người luôn dẫn đầu phía trước đồng đội.”

Anh Lên chiến đấu rất dũng cảm và thăng tiến rất nhanh; 

Trung đội trưởng trung đội B (thuộc Đại đội 1, Chi đội 1 Thủ Dầu 

Một). Đại đội trưởng Đại đội 1. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 

Bến Cát rồi Tham mưu trưởng Trung đoàn 301 thuộc quân khu 7.

Tuy vào bộ đội nhưng anh vẫn không quên nguồn gốc đạo 
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Cao Đài, từ thuở ấu thơ anh sống nương tựa với Đạo, nhờ Đạo 

nuôi dưỡng cho tới trưởng thành. Tháng 10 năm 1947 Trần Ngọc 

Lên dự khoán đại Hội nghị Cao Đài Cứu quốc 12 phái lần thứ I tại 

chiến khu Đồng Tháp Mười. Được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó 

Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh Duy Nhứt. Tháng 10 

năm 1948, Trần Ngọc Lên dự khoán đại Hội nghị Cao Đài Cứu Quốc 

12 phái lần II, anh được bầu vào Thập Nhị Thời Quân của Hiệp 

Thiên Đài – giữ chức Tiếp Thế. Tháng 1 năm 1950, khoán đại Hội 

nghị lần III, anh bận chuẩn bị chiến dịch nên không về dự được.

Mùa thu 1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch 

biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng của giặc Pháp, 

giải phóng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới. 

Mở đầu là trận tấn công cụm cứ điểm Đông Khê trên tuyến 

phòng ngự đường số 4 Cao Bằng – Lạng Sơn.

Để phối hợp với chiến dịch biên giới, Bộ tư lệnh Quân khu 7 

quyết định mở chiến dịch Bến Cát (hay còn gọi là chiến dịch Lê 

Hồng Phong). Bến Cát là một vùng đất nằm về phía tây–bắc Sài 

Gòn kẹp giữa quốc lộ 13 và sông Sài Gòn. Đây là vùng có nhiều 

đường giao thông quan trọng đi qua như quốc lộ 13, đường 7, 

đường 14, đường sông Sài Gòn, đồng thời nằm trên hành lang 

căn cứ địa kháng chiến nối từ Chiến khu Đ về chiến khu Dương 

Minh Châu. Mở chiến dịch Bến Cát nhằm mục đích chia lửa 

với chiến dịch biên giới, Bộ tư lệnh Quân khu 7 còn có mục 

đích giải phóng đường số 7 và đường số 14 để mở rộng căn cứ 

kháng chiến. Khai thông đường tiếp tế từ Sài Gòn và đồng bằng 
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sông Cửu Long cho chiến trường miền Đông. Do tính chất quan 

trọng của chiến dịch nên tập trung nhiều đơn vị chủ lực của 

Quân khu 7, tập trung nhiều dân quân hỏa tuyến… Đầu tháng 

10 năm 1950, mọi việc chuẩn bị cho chiến dịch xem như đã xong.

Tháng 10 năm 1950, với tầm quan trọng của chiến dịch, đích 

thân Tham mưu trưởng Trung đoàn 301 – Trần Ngọc Lên đi khảo 

sát chiến trường trên địa bàn huyện Bến Cát (tỉnh Thủ Dầu Một) 

để chuẩn bị chiến dịch Lê Hồng Phong. Anh bị địch phục kích sát 

hại, được đồng đội đưa về an táng gần quân y viện trung đoàn 

tại xã Bình Mỹ huyện Tân Uyên (chiến khu Đ). Tin Trần Ngọc Lên 

hy sinh, đồng đội đều ngậm ngùi thương tiếc một vị chỉ huy trẻ 

tuổi tài ba của Vệ Quốc Đoàn. Đồng đạo tiếc thương một chức 

sắc nhiều triển vọng của đạo Cao Đài. Đồng bào ở Thủ Dầu Một 

rất kính trọng ngưỡng mộ và thương mến Trần Ngọc Lên, nhất 

là đồng bào Cao Đài ở các xã Vĩnh Phú, Phú Long, Nhị Bình, Bình 

Nhâm… coi anh Sáu Lên là anh lớn, là thần tượng cao quý. Hay 

tin anh hy sinh, đồng bào vô cùng thương tiếc.

Đặc biệt, Cao Triều Phát, Người hết sức yêu quý Trần Ngọc 

Lên. Khi biết tin anh hy sinh, ông vô cùng xúc động, tiếc thương 

một chức sắc trẻ đầy triển vọng của Đạo đã không còn nữa. 

Nhân một chuyến lên công tác ở Miền Đông, ông lặn lội vào 

tận làng Bình Mỹ, huyện Tân Uyên trong Chiến khu Đ để thắp 

nén hương viếng mộ người Liệt sĩ Cao Đài, đồng thời tìm thăm 

tặng quà và tiền cho vợ và hai con của anh.

Hòa bình lập lại năm 1975, đa số đồng đội rời chiến khu trở 
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về thành phố, tuy vậy đồng đội vẫn còn thương nhớ Trần Ngọc 

Lên không nguôi, nhớ người đồng đội năm xưa nay còn nằm lại 

trong khu căn cứ địa. Sau hòa bình một thời gian, đồng đội ở đơn 

vị cũ cùng nhau tổ chức về khu căn cứ tìm mộ Liệt sĩ Trần Ngọc 

Lên, đưa hài cốt anh về nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương an 

táng (nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương nằm trên đại lộ Bình 

Dương thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương). Buổi lễ truy điệu rất trọng thể và đầy xúc động, từ đây 

Liệt sĩ Trần Ngọc Lên được yên nghỉ bên các đồng đội của mình.

Để tưởng nhớ đến Liệt sĩ Trần Ngọc Lên, chính quyền tỉnh Bình 

Dương đặt tên Trần Ngọc Lên cho một con đường rộng thênh 

thang có chiều dài gần 4 km, chạy qua hai phường Định Hòa và Phú 

Mỹ thành phố Thủ Dầu Một. Tên Trần Ngọc Lên còn được ghi trên 

Bia Truyền Thống của tỉnh Sông Bé nay là tỉnh Bình Dương. Một 

trường Trung học ở Bến Cát được đặt tên Trần Ngọc Lên – nơi anh 

hy sinh, để nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về người Liệt sĩ Cao Đài.

Hiện nay Trần Ngọc Xinh (con của Liệt sĩ Trần Ngọc Lên), ở 

ngôi nhà tình nghĩa tại xã Bình Nhâm, Thành phố Thủ Dầu Một, 

của chính quyền tỉnh Bình Dương xây tặng, có treo Bảng Vàng 

Tổ Quốc Ghi Công của Liệt sĩ Trần Ngọc Lên.

Nhân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27–7, chúng ta tưởng nhớ 

và biết ơn đến những Liệt Sĩ đã hy sinh cho cuộc kháng chiến 

cứu nước, trong đó có Liệt sĩ Trần Ngọc Lên người chức sắc ưu 

tú của đạo Cao Đài, đã hy sinh cho chúng ta có cuộc sống độc 

lập tự do hạnh phúc hôm nay.


